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De laatste dagen van mijn moeder



Is er een verband tussen de manier waarop mensen sterven 
en de rouwverwerking van hun dierbaren?

Hoe zou ik het zelf doen?

Kun je je voorbereiden op een goed sterfbed?



Voorjaar 2020



Wat gebeurt er met iemand als de dokter zegt dat hij/zij ongeneeslijk ziek is?

20% van de mensen overlijdt plotseling
80% van de mensen overlijdt aangekondigd



Wijlen René Gudde, filosoof en Denker des vaderlands:

Er komen drie emoties vrij als mensen geconfronteerd 
worden met hun naderende einde

• Woede
• Verdriet
• Angst



ANGST

• De grootste vijand van een mooi sterfbed is angst. 
• Angst voor pijn, angst voor de dood en angst om het leven en je dierbaren los te laten.

ONTKENNING



Manu Keirse, Vlaamse psycholoog en rouwdeskundige: 

Angst is de motor die je van weten naar ontkenning brengt.
Angst om onder ogen te zien wat je weet, doet je ontkennen.



Ineke Visser, oprichter Expertisecentrum voor sterven:

Door zich te verzetten tegen de dood ontneemt de stervende zichzelf 
en zijn omgeving de kans om erover te praten en wordt iedereen eenzaam.

De meest schrijnende vorm van lijden is als de patiënt geen verbinding 
meer kan maken met zijn omgeving. 



• Evolutie van de medische wetenschap 
• Secularisatie 
• Leven is maakbaar

Angst voor de dood is toegenomen



Hoe raken we weer vertrouwd met de dood 

zodat we in staat zijn te berusten als hij ons wordt aangezegd?



Casper van Eijck, alvleesklierkankerspecialist

• De zin van het leven is wat je kunt betekenen voor anderen
• Mensen die dankbaar zijn voor wat ze in hun leven hebben gedaan zijn eerder in staat 
om de dood te accepteren en te berusten op hun sterfbed. 

MEER STILSTAAN BIJ DE ZIN VAN HET LEVEN (OOK ALS JE NOG GEZOND BENT)



Sander de Hosson, Longarts

• ‘U gaat dood. U moet zich nu gaan bezighouden met het afronden van uw leven.’ 
• Kwaliteit van sterven is ook kwaliteit van leven.

NIET EINDELOOS DOORBEHANDELEN



DE DOOD UIT DE TABOESFEER HALEN

Manu Keirse, rouwdeskundige

• Praat er al met jonge kinderen over
• Integreer het in het onderwijs



Ineke Visser, stervensdeskundige:

We hebben verhalen en ervaringen van anderen nodig 
om te weten hoe we het zelf willen. 

PRATEN, LEZEN EN NADENKEN OVER DOODGAAN







600 mails in twee weken





Najaar 2021



• Mensen die van tevoren hebben nagedacht over hun eigen dood, kunnen 
makkelijker schakelen en berusten.

• Hoop doet leven gaat niet op bij iemand die terminaal is. 
Hoop staat berusting dikwijls in de weg

• De stervende staat centraal, er wordt weinig geluisterd naar de noden van de 
dierbaren

• Euthanasie wordt door nabestaanden ervaren als een heel mooie manier van 
sterven

•  Bij palliatieve sedatie gaat regelmatig iets mis

WAT IK LEERDE VAN AL DIE GESPREKKEN 
*disclaimer: ik ben géén deskundige



.

Een mooi sterfbed kenmerkt zich door verbinding

Er is tijd en ruimte voor afronding en afscheid



Wie is verantwoordelijk voor een mooi sterfbed?

•   De stervende zelf
• Dierbaren
• Specialisten
• Huisartsen
• SCEN-artsen
• Verpleegkundigen en verzorgers
• Mantelzorgers en vrijwilligers



Wat kunnen betrokkenen

doen om bij te dragen aan een mooi afscheid?



• Plomp
Het eerste wat de chirurg tegen hem zei: ‘Nou meneer Jansen, geen idee of u dit overleeft’. 

• Laconiek
De neuroloog zei: ‘We weten het niet zeker maar we vermoeden dat het ALS is.’ 
Drie weken later zei hij: ‘U wist het al wel hè? Het is inderdaad ALS.’

• Timing
Hij lag helemaal alleen op een zaal toen een coassistent vertelde dat het uitzaaiingen van de melanoom waren.
‘Ik dacht dat u het wel even wilde weten voor het weekend.’ 

• Verhullend
Er werd gezegd: ‘Meneer Verhorst, we maken ons ernstige zorgen’,
Een eufemisme voor: ‘U wordt niet meer beter’.

1. Boodschap en taalgebruik liggen heel gevoelig 



2. Praten met de patiënt, over andere dingen dan alleen de ziekte en de behandeling.

• Praten over het leven:
Probeer met mensen terug te blikken op hun leven en naar de positieve dingen 
te kijken. Dankbaarheid speelt een belangrijke rol in acceptatie.

• Praten over angst:
Probeer te achterhalen waar die angst vandaan komt. Meestal is het niet angst 
voor de dood, maar angst voor controleverlies. Redt mijn partner het wel, wat 
gebeurt er met mijn huis. Het lucht op om daarover te praten.

• Praten over de dood:
Hoe zou de patiënt het liefst willen sterven? Waar, met wie, op welke manier?



3. Aandacht en tijd voor de dierbaren, de toekomstige nabestaanden

De man wiens partner overleed: ‘Ik kwam pas in beeld op het moment dat hij was overleden’.



De rol van de SCEN-arts bij 

een mooi afscheid



‘Gelukkig gaf de SCEN-arts groenlicht’

‘De huisarts zei: je moet je een zieker voordoen dan je je voelt, 
anders vindt de SCEN-arts misschien dat je niet ondraaglijk lijdt’

‘We waren heel opgelucht toen de huisarts na 
drie dagen belde dat de SCEN-arts akkoord ging’

De stervende denkt vaak dat-ie examen moet doen



René Gudde, filosoof en Denker des vaderlands:
‘Sterven is doodeenvoudig, iedereen kan het’

‘Sterven is hartstikke moeilijk. Maar als iedereen zijn best 
doet, kan het het een heel intense en dierbare ervaring zijn.’



How people die remains in the memory of those who live on

Cicely Saunders, arts en oprichter van eerste hospice (1918-2005):


